UVTN: Universele Verklaring van het Twentse Noaberschap.

Overwegende, dat de burgerbevolking sinds de industriéle revolutie meer en meer uit haar natuurlijke
samenlevingsverband werd gehaald en er in de loop der jaren een vergevorderde staat van menselijke
atomisering heeft plaatsgevonden;

Overwegende, dat overheden steeds meer de taak van hoeder van de samenleving op zich heeft
genomen en er, voornamelijk in verstedelijkt gebied, een zekere burgerlijke vervreemding heeft
plaatsgevonden;

Overwegende, dat overheden steeds meer burgerlijke (zorg)taken uit handen heeft genomen, zoals
opvoeding, kennisoverdracht en nabuurschap;

Overwegende, dat op het platteland buiten de Nederlandse randstad, nog een zekere vorm van
nabuurschap(noaberschap) bestaat en deze als voorbeeldfunctie voor elk en ieder rechtschapen en
vredelievend burger zou kunnen(en moeten) dienen;

Proclameren wij, de burgerbevolking van Twente, vandaag 2 Juli 2023, deze Universele Verklaring van
het Twentse Noaberschap, welke uitdraagt om een voorbeeld te zijn voor de wijze waarop mensen,
burgers, buren, alle individuele leden van de mensenmaatschappij zich in vriendschap tot elkaar zouden
kunnen verhouden.

ARTIKEL 1

Een ieder is vrij en autonoom geboren, gelijk in waardigheid en rechte. Ik ben bevlogen met gezond
verstand, geweten, gevoel en emotie en ik dien mij tot mijn buren, en elk ander, te verhouden in een
geest van “NOABERSCHAP” (broederschap, vriendschap, nabuurschap).

ARTIKEL 2
Wat ik niet wil dat mij geschiedt, dat doe ik ook een ander niet.

ARTIKEL 3
Ik zal niet doden, niet stelen, niet dwingen en niet liegen en ik onderken dat het initiéren van geweld
jegens een ander, zijn eigendommen en gedachten, inherent verkeerd is.

ARTIKEL 4

Waarheid is het hoogst haalbare, dat zich nooit volledig laat kennen. Mijn zoektocht naar waarheid
brengt derhalve een fundamentele onzekerheid met zich mee. Deze onzekerheid zal ik koesteren, daar
zij mij zal helpen met het streven naar waarheid-en mij tot een waarachtig mens maakt.

ARTIKEL 5

Ik ben vrij in mijn doen en laten. Ik realiseer mij dat mijn vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van
elk ander. Wederzijdse afstemming en overleg vormt de basis voor verkenning van elkaars vrijheden en
begrenzing ervan.

ARTIKEL 6
Mijn inherente vrijheid geeft mij te allen tijde de mogelijkheid om vriendelijk te bedanken, om nee te
zeggen en mijn menselijke grenzen aan te geven.

ARTIKEL 7

Het Noaberschap behelst in de basis een houding van menselijke balans, tevredenheid en
vriendelijkheid, welke zich uit in oprechtheid, vriendelijkheid, vertrouwelijkheid, gastvrijheid en
hulpvaardigheid jegens anderen. Maar ook in oplettendheid en een geest van zorg en bescherming.

ARTIKEL 8

Er is geen gremium op aarde(of daarbuiten), geen enkel persoon en/of organisatie van welke aard dan
ook, dat mij mijn Noaberschap, vrijheid en waardigheid kan ontnemen. Met nadruk dient te worden
gesteld dat alle uitingen in deze verklaring met geen enkele clausule zijn begrensd.
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